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De Dichter des Achterhoeks van dienst Hans Mellendijk bracht een bezoek aan het 
onlangs geopend Joop Sarsplein en zag de herplaatsing van de glas in lood ramen uit het 
Ovinkpand, het voormalige nu afgebroken pand van PGEM en daarna de Gelderlander. 
 
 

Spoetnik 
 
Op het Joop Sarsplein vluchtwegen 
naar de rode planeet Mars. 
Door het glas in lood blikken op 
andere tijd. Sentiment 
van overvolle terrassen. 
 
Om de ruimte te ervaren 
toen maar weinig nodig was. 
Een eetlepel suikerklonten, 
cola of wat gazeuse. 



Twee scheuten enkel koffiemelk. 
 
Borrrelglaasje Fernet Branca 
voor de ervaren drinkers. 
Twee van die glaasjes met wodka 
theelepel geperst citroen- 
of wat vers sinaasappelsap. 
 
 
Half theelepeltje suiker dan 
ijsblokjes maken het af. 
Op muur duvels, met strakke hand 
nieuwe verten geschilderd. 
Steengoed benut een krantenkast. 
 
De tijd nog ruim in zijn heden. 
 
 

 
 


